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DE VERNIEUWING VAN CHRISTUS

DU gy A e

Dierbare zusters en broeders,

met deze Advent en de feestdagen rond Kerstmis zal het Jubileumjaar afgesloten
worden dat ieder van ons en iedere gemeenschap zeker genadevolle momenten
heeft gebracht om te koesteren op onze verdere weg. Het was een jaar gewijd aan
de hoop, het jaar ook waarin we de overgang hebben meegemaakt tussen het
pontificaat van Paus Franciscus en dat van Paus Leo XIV. [edere opvolger van Petrus
is altijd een profeet van hoop in de Kerk en voor de wereld. De Paus roept ons op om
deze profetie van de hoop vlees te laten worden in ons leven en in onze roeping, om
aan de mensheid die zo zwaar getroffen is door ernstige redenen om te wanhopen,
een horizon van heil en van nieuw leven te bieden.

De genade van het Jubileumjaar

Tijdens de Cursus voor de oversten van de Cisterciénzerorde, waar de
verantwoordelijken van het Dicasterie voor het Godgewijde Leven ons echt hebben
geholpen om onze blik te richten op de schoonheid en de hoop van onze roeping,
hebben we samen een dag beleefd van jubileumpelgrimage naar het graf van de
heilige Petrus. Een eenvoudig maar betekenisvol gebaar voor de weg die de hele
Orde aflegt: we hebben samen achter een naakt houten Kruis aan gewandeld, teken
van de dood en de verrijzenis van de Heer, terwijl we baden en zongen in
verschillende talen, van het Vietnamees tot het Duits, en het Woord van God
overwogen, tot we aankwamen bij het Altaar van de Confessio van de heilige Petrus.
Daar hebben we het Credo gezongen en zo de belijdenis van ons geloof hernieuwd
en samen, ook voor onze afwezige broeders en zusters, de genade van het Jubileum
verkregen.



ledere pelgrimage staat symbool voor de pelgrimstocht van heel ons leven. Tijdens
deze pelgrimage heb ik nagedacht over de tocht die we geroepen zijn samen te gaan,
opdat onze Orde, verbonden met heel de Kerk, een profeet van hoop zou kunnen
zijn voor de wereld. Terwijl we opgingen langs de Via della Conciliazione, keken de
mensen naar ons, lachten ze ons toe en begonnen ze te bidden. Het was alsof ons
gezamenlijke opgaan een teken van hoop was voor hun leven.

Als ik naar de mensen Kkijk, in Rome of elders in de wereld, denk ik aan de vreugde
en het verdriet dat verborgen is achter ieder gelaat. Wanneer een trieste of een
gelukkige blik ons bereikt, is het alsof de ander komt aankloppen aan ons hart en
ons vraagt om naar binnen te mogen komen en zijn leven met ons te delen. Sommige
blikken verwonden ons omdat we er een lijden, een ellende en een wanhoop in
waarnemen, waartegenover we ons machteloos voelen. Ze vragen alles van ons, en
wij hebben de indruk dat we niets te bieden hebben. Maar wij hebben Christus, we
behoren toe aan Christus, en Hij staat niet machteloos tegenover de menselijke nood
omdat Hij zichzelf helemaal heeft gegeven als antwoord op de roep van ieder leven,
van ieder hart, op het verlangen naar redding van de hele mensheid. En dus zijn
deze blikken voor ons een oproep om onze christelijke en monastieke roeping
hoopvol te beleven, om de nood van de wereld aan God aan te bieden en om voor
iedereen het antwoord te ontvangen dat Jezus zelf is.

Verenigd door datgene wat we zijn

Maar wat maakt dat ons leven in staat is de Heer aan iedereen aan te bieden? De
ervaring van onze pelgrimstocht helpt ons om dit te begrijpen: de mensen die naar
ons keken en glimlachten, die baden en kruistekens maakten omdat we samen
onderweg waren in navolging van de gekruisigde en verrezen Heer Jezus, verenigd
in gebed en broederlijkheid, op de weg die voor ons is uitgetekend door de Kerk en
door ons charisma.

De laatste jaren hebben we de synodale betekenis uitgediept van de Kerk en van ons
cisterciénzercharisma. Dit uitdiepen is geen theoretische of organisatorische
kwestie; het is noodzakelijk opdat ons samen onderweg zijn werkelijk getuigenis
zou afleggen van de Verlossing van iedere mens. Daarom is het thema dat me het
meest dringend lijkt om samen uit te diepen de zin van onze eenheid.

Onlangs heb ik dit thema nog moeten behandelen op de vergadering van de EMLA,
(Encontro Monastico Latino-Americano - Latijns-Amerikaanse Monastieke
Ontmoeting), die plaatsvond in Salvador, in Brazilié. Het thema van de ontmoeting
was: Dat zij allen één mogen zijn, opdat we wereld gelove - Broederlijke
gemeenschappen voor een broederlijke wereld. Ik zei: “Vaak leven de
gemeenschappen alsof datgene wat hen verbindt eerder dat is wat ze doen dan dat
wat ze zijn. Dit is een grote kwetsbaarheid voor de monastieke gemeenschappen,
ook, en misschien vooral, voor de gemeenschappen die talrijk en jong zijn. Maar
allen hebben we de neiging en geven we toe aan de bekoring om meer verenigd te
zijn door dat wat we doen dan door dat wat we zijn. En wanneer we er niet meer in
slagen veel te doen, of het goed te doen, dan hebben we de indruk dat we van geen
belang meer zijn. (...)



We moeten elkaar dus helpen nooit het bewustzijn en het geloof te verliezen dat
datgene wat we zijn belangrijker is dan datgene wat we doen, want datgene wat we
zijn, namelijk zonen en dochters van God en broeders en zusters is Christus, als we
dat in geloof, in dankbaarheid en met nederigheid beleven, is vruchtbaar door de
genade en niet door onze kracht of door ons kunnen. Onze gemeenschappen zijn
niet geroepen om uitdrukking te geven aan een menselijke vruchtbaarheid, maar
aan de vruchtbaarheid van God, aan de maagdelijke vruchtbaarheid van Maria,
Moeder van God en van alle mensen, door wie de Vader zijn mensgeworden Zoon

voortbrengt, en de zonen en dochters van God in de schoot van de Kerk.”
(https://www.ocist.org/ocist/images/pdf/20251106ITConferenzaSalvador.pdf pp. 7-8).

Christus zelf is onze eenheid, alleen in Hem en rond Hem kunnen we in broederlijke
verbondenheid leven. Daarom is de vraag wat ons verbindt, in de Orde, in een
Congregatie en in iedere gemeenschap, dezelfde als de vraag die de heilige
Bernardus zich stelde, namelijk de vraag naar de reden waarom we naar het
klooster zijn gekomen: “Bernarde, ad quid venisti? - Bernardus, waartoe ben je
gekomen?” Er is geen verschil tussen de reden van onze eenheid en de reden van
onze roeping, want de kern van onze roeping en van onze eenheid is Christus zelf.
Ja zeggen aan Jezus Christus, en in Hem aan de Vader, is hetzelfde als ja zeggen aan
onze onderlinge verbondenheid.

De grootste genade incarneren

Wat dit betreft is de christelijke gemeenschap geroepen om de grootste genade te
ontvangen, namelijk om onder arme zondaars de verbondenheid te beleven die de
Zoon beleeft met de Vader in de gave van de Heilige Geest: “Ik heb hun de
heerlijkheid gegeven, die Gij Mij geschonken hebt, opdat zij één zijn zoals Wij één
zijn: Ik in hen en Gij in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en wereld zal erkennen, dat
Gij Mij hebt gezonden en hen hebt liefgehad, zoals Gij Mij hebt liefgehad.” (Gv 17,22-
23)

Onderling verbonden zijn wil zeggen de gave ontvangen van de heerlijkheid die de
Vader en de Zoon onder elkaar uitwisselen, de schitterende heerlijkheid van hun
wederzijdse liefde die van de Allerheiligste Drievuldigheid een eeuwige uitwisseling
maakt van de gave van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Daarom is de
ziel van de christelijke verbondenheid de liefde van God zelf. Het is God zelf die zich
geeft te midden van ons en die zich in ons geeft aan de wereld. Wanneer een
gemeenschap één is, wanneer ze een echte broederlijkheid beleeft, dan is God
aanwezig in het licht van de liefde.

Dat is ons “zijn”, dat altijd dieper en groter is dan ons “doen” en ons “verschijnen”,
omdat het samenvalt met de aanwezigheid van God te midden van ons. Geen enkele
gemeenschap zal ooit te klein zijn, te broos, te oud, te armzalig, om dit genadevolle
mysterie te kunnen incarneren. We zullen nooit voldoende nederig en arm zijn om
dit mysterie te ontvangen en uit te stralen, meer dan welke andere kwaliteit, kracht
en schoonheid we ook mogen bezitten.

Ik denk terug aan de woorden die de Heilige Vader Leo tot mij gesproken heeft toen
hij me ontving voor een audiéntie op 6 oktober: “Om de Kerk te dienen en de wereld
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ten goede te komen binnen de huidige omstandigheden, is het voor jullie het
belangrijkste dat jullie trouw zijn aan het wezenlijke, dat jullie je in de eerste plaats
concentreren op de contemplatieve dimensie van de cisterciénzer roeping. Het is
belangrijk de Heer te dienen in waarheid, ja: in waarheid!”

Voor wie de Regel van Benedictus volgt, staat de contemplatie nooit los van het
leven in gemeenschap. De monniken zijn geroepen om God te aanschouwen niet
alleen wanneer ze bidden maar ook wanneer ze samen werken of eten. Heel het
leven is contemplatief als het indachtig zijn van het mysterie ons toelaat altijd en in
alles de uiteindelijke zin van het leven te ontvangen en te aanbidden. De
Allerheiligste Drievuldigheid is de totaliteit van het mysterie dat we moeten
aanschouwen en beleven, dat we moeten aanschouwen door het te beleven. Als we
naar elkaar kijken zouden we altijd moeten bedenken dat we broeders en zusters
zijn omdat de Geest ons de genade geeft één te zijn met de Vader en de Zoon. We
zijn één omdat de Vader ons liefheeft zoals Hij de Zoon liefheeft. Daartoe heeft Hij
de Zoon gezonden om mens te worden en om te sterven op het kruis om ons aan
Hem gelijk te maken, opdat we ledematen zouden zijn van zijn Lichaam.

Als we niet samen dit mysterie overwegen, verliezen onze relaties hun diepgang,
hun waarheid en hun schoonheid, en nodigen ze anderen niet uit om de Heer aan te
hangen. Maar hoe mooi is het te ontdekken dat we door God met elkaar verbonden
zijn en niet door onszelf! Hoe mooi is het ons ervan bewust te worden dat we samen
onze verschillen en al onze beperkingen kunnen beleven omdat onze onderlinge
verbondenheid niet ons eigen werk is maar het werk van God die onder ons
aanwezig is!

Het werk van God is onze verbondenheid

Als we ons hiervan bewust zijn, dan zal onze inzet voor de eenheid, voor de
eensgezindheid, voor de verzoening en de vrede, zowel onder ons als in de wereld,
nooit uitgeput raken, maar steeds opnieuw beginnen, zonder angst, zonder
wanhoop, zonder ons te laten ontmoedigen door ons eigen verraad en dat van
anderen. We zijn niet bezig op eigen initiatief en met onze eigen krachten een toren
van Babel te bouwen die van de aarde tot de hemel moet reiken, maar het Jeruzalem
dat van de hemel neerdaalt om de verblijfplaats van God te zijn met alle mensen.
Zoals de Apocalyps het duidelijk uitdrukt: «En ik zag de heilige stad, het nieuwe
Jeruzalem, van God uit de hemel neerdalen, gereed als een bruid die zich voor haar
man heeft getooid. Toen hoorde ik een machtige stem die riep van de troon: "Zie hier
Gods woning onder de mensen! Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn en Hij,
God-met-hen, zal hun God zijn. En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de
dood zal niet meer zijn; geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn, want al het
oude is voorbij". En Hij die op de troon is gezeten, sprak: "Zie, Ik maak alles nieuw".»
(Ap 21,2-5)

Deze woorden beschrijven niet alleen het einde der tijden, maar de werkelijkheid
waarin we zijn ondergedompeld en waarin we geroepen zijn door de genade en
door onze roeping de hoofdrolspelers te zijn. Want het hart van dit eschatologische
tafereel is het feit dat God met ons is, dat God de Emmanuel is, Jezus Christus,
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aanwezig midden onder ons. “Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn en Hij,
God-met-hen, zal hun God zijn”: voor ons gaat deze zin niet meer over de toekomst,
maar over een tegenwoordige werkelijkheid. Voor ons bevindt deze profetie zich in
de fase van de vervulling, want “het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons
gewoond” (Joh 1,14).

Dat is het wat Kerstmis ons in herinnering brengt, en daarom verwachten we Hem
vurig tijdens de Advent. De Heer heeft ons geroepen om samen zijn aanwezigheid
te ontvangen die onder ons woont en Hem zo toe te laten de tranen te drogen van
allen die gekweld worden en ons te bevrijden van de angst voor de dood. Het is
ongelooflijk: midden onder ons woont Hijj die alles nieuw maakt! Wij zijn geroepen
om vreugdevolle dienaars en medewerkers te zijn van de vernieuwing van Christus
in de wereld, die bestaat in zijn liefde. Maar het is een vernieuwing die moet
vertrekken van onze broederlijke eenheid, opdat allen zouden geloven dat de Vader
werkelijk zijn Zoon heeft gezonden om de wereld te redden.

De vernieuwing van Christus ontvangen

“Zie, Ik maak alles nieuw” (Ap 21,5).

Wat maakt ons tot medewerkers van dit universele vernieuwingswerk dat alleen
Christus kan volbrengen? Ik zou twee aspecten willen noemen waarvan ik denk dat
ze in het bijzonder van ons worden gevraagd op dit moment: de armoede en het
gebed voor de vijanden.

In de Apostolische Exhortatie van Paus Leo XIV over de liefde voor de armen, Dilexi
te - het is de moeite waard ze helemaal te overwegen en te beleven -, werd ik
getroffen door een passage die de diepe zin omschrijft van de armoede van Jezus:
“Hij is inderdaad een rondtrekkende leraar, wiens armoede en bestaansonzekerheid
een teken is van zijn band met de Vader, en ook wordt gevraagd van wie Hem wil
volgen op de weg van het leerlingschap, precies omdat het afzien van de goederen,
van de rijkdommen en van de zekerheden van deze wereld een zichtbaar teken zou
worden van het zich toevertrouwen aan God en aan zijn voorzienigheid.” (n. 20)

De armoede, de onthechting, het afzien van oppervlakkige zekerheden, zijn geen
doel op zichzelf, maar ze zijn belangrijk om ons tot een teken te maken van de
vertrouwvolle relatie die we allen kunnen hebben met God. De armoede die zo
beleefd wordt doet ons leven als kinderen van God die aan allen de vernieuwing en
de schoonheid doorgeven en voorstellen van een leven toevertrouwd aan God en
aan zijn voorzienigheid. Laten we ons eerlijk afvragen of onze gemeenschappen dit
licht uitstralen.

Enkele maanden geleden heb ik Bisschop Pavlo van Kharkiv in Oekraine ontmoet.
Hij heeft als rechtstreekse getuige met mij gesproken over de verschrikkelijke
situatie waarin ze zich bevinden. Aan het einde van ons gesprek heeft hij mij een
gebedsintentie toevertrouwd voor alle gemeenschappen van onze Orde, die ik al bjj
enkele gelegenheden heb doorgegeven, maar nu geef ik ze met aandrang door aan
allen: “Vraag alstublieft aan uw gemeenschappen te bidden voor de bekering van
onze vijanden”.



In deze vraag heb ik een sterke oproep herkend tot datgene wat echt wezenlijk is in
ons leven en in onze roeping: dat we, ook in de meest negatieve ervaring, zoals het
ondergaan van de haat die een heel volk wil verwoesten en die ontelbare
onschuldige slachtoffers maakt, dat we geroepen zijn om ook dan in en door ons
leven te verwijzen naar de barmhartige en almachtige God en aan Hem te vragen,
niet om de vijand uit te schakelen, maar om hem te bekeren, dat wil zeggen, hem
ertoe te brengen opnieuw te kiezen voor wat werkelijk goed voor hem is, voor de
waarheid en de goedheid van zijn leven. Vragen om de bekering van onze vijand wil
zeggen het grootste goed voor hem vragen, namelijk zijn redding. Alleen daardoor,
zo zei de Bisschop van Kharkiv me, kan de vrede en het goede er komen, niet alleen
voor hen, maar voor de hele wereld.

De genade van de bekering vragen, zowel onze bekering als die van de ander, vooral
van degene die kwaadaardige en slechte keuzes maakt, wil zeggen in
overeenstemming zijn met het hart waarmee God naar de mensheid kijkt. Wie zo
bidt, verenigt zich rechtstreeks met de Heer, die ons zegt: “Zowaar als Ik leef - zegt
de Heer God -, Ik wil de dood van de zondaar niet, maar wens dat hij zich betert en
in leven blijft” (Ez 33,11)

Het is zoals wanneer Jezus ons vraagt om onze vijand de andere wang toe te keren
(cf. Mt 5,39; Lc 6,29). Dat doet Hij niet om ons bloot te stellen aan een tweede klap
in het gezicht, maar om aan de broeder die ons kwaad doet de kans te geven om ons
te strelen, dat wel zeggen, om zich af te keren van zijn kwaad en om een
mogelijkheid te vinden om met ons zijn leven te vernieuwen in liefde. Maar dit
vraagt van ons dat we precies op het moment dat we de vijand onze andere wang
toekeren, met ons hart God smeken om zijn bekering.

Wanneer we met de Geest en de Kerk uitroepen: “Kom, Heer Jezus!” (cf. Apc
22,17.20), het grote gebed van de Advent dat altijd in ons zou moeten branden als
een lamp die waakt om de Bruidegom te ontvangen, dan moeten we ons ervan
bewust zijn dat Christus nooit zal komen om te verdelen maar om ons te verenigen
in de verzoende schoonheid van de broederlijkheid. Bidden voor de bekering van
onze vijanden, of ze nu dichtbij zijn of ver weg, opdat ze onze broeders en zusters
zouden worden, verhaast de komst van het Rijk van onze Vader.

Dat we met deze Kerst, door de armoede die zich op God verlaat en door het gebed
voor de bekering van alle vijanden die op aarde in conflict zijn, de vernieuwing van
iedereen en van alles mogen verwelkomen die alleen Jezus kan bewerkstelligen!
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